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Vraag het aan Morya 

 

 

 

Datum: ____/____/______  Online advies nr. 460 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Je hoeft de anderen niet te veranderen 

 

“Je moet durven leven. Als je dit kan, zal je eerst het gevoel hebben dat je 

alleen bent en dat je losraakt uit je omgeving. Toch moet je niet weglopen 

van de mensen. Wat je moet leren is dat je ze niet hoeft te veranderen.  

Omdat jij in een veranderingsproces bent, wil nog niet zeggen dat ook zij 

moeten veranderen. Neen, laat ze begaan, kom niet tussen in hun leven, 

laat ze gewoon verder doen, op hun trage, eigenwijze manier. Kom er niet 

aan, maar doe je eigen dingen.” 

 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 3: Een groter leven” 

 (uit hoofdstuk 4: ‘Eerlijk zijn’) © Mayil.com 
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